
18 Dagreizen

Voormiddag: we rijden naar De Haan 
aan de Belgische kust. Met ‘beelden uit 
het leven gegrepen’ heeft Trammelant 
aandacht voor het dagelijkse leven van 
de bourgeoisie en de dorpeling uit de 
belle epoque, dit alles overgoten met een 
vleugje muziek uit ‘de tijd van toen’. We 
wandelen door de straten en ontdekken 
dit grote belle epoquefeest.

Middag: vrij middagmaal in De Haan.

Namiddag: we genieten verder van de 
koetsen, oldtimers en vergeten ook de 
“Tram des Tijds” niet.

Avond: rond 18u00 vertrekken we terug 
huiswaarts.

Voormiddag: we rijden vanuit onze 
opstapplaats naar Oostduinkerke. De 
garnaalfeesten starten met de zeewijding. 
Aansluitend kunnen we genieten van 
folkloristische optredens en hebben we de 
mogelijkheid om te genieten van heerlijke 
gebakken vis. 

Middag: vrij middagmaal in het centrum 
van Oostduinkerke.

Namiddag: de paardenvisserij is een 
traditie die al meer dan 500 jaar bestaat 
en is Unesco Werelderfgoed. We beginnen 
de namiddag met een optreden van 
het paradekorps El Fuerte en nadien 
aanschuiwen we de grote folkloristische 
garnaalstoet.

Avond: het einde van deze dagreis is 
voorzien om 18u00.

INBEGREPEN
•	 Vervoer met luxe autocar
•	 Garnaalfeesten Oostduinkerke
•	 Begeleiding door een gids
•	 BTW & wegentaksen

INBEGREPEN
•	 Vervoer met luxe autocar
•	 Bezoek aan Trammelant De Haan
•	 BTW & wegentaksen

Prijs per persoon Opstapplaats D7

Prijs per persoon Opstapplaats D15

Zaterdag 02 augustus ‘25	 € 40

Zondag 29 juni ‘25	 € 41

Trammelant De Haan
BELGIË

Garnaalfeesten Oostduinkerke
BELGIË


