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MeXico

12 dagen /10 nachten
maaltijden volgens programma

Terug van weggeweest en bonk erop met dit schitterend circuit

Prima 4* hotels en bijzondere restaurants

Knaller van een reis aan een scherpe prijs

Prijs per persoon in 2-pers.-kamer

16 juni ‘25

Toeslag per persoon:
€ 4460 Eénpersoonskamer € 670

Deze nieuwe reis laat u op een veilige manier kennis maken met het intrigerende land Mexico. Het is een land dat uw ziel
omarmt met zijn levendige geuren, kleuren en klanken. Het is een plek waar geschiedenis leeft in elke steen van de oude
Maya en Azteken ruines, waar wondermooie koloniale steden u betoveren en waar de geur van versgebakken tortilla’s
de lucht vult in bruisende markten. Mexico leeft op passie en ritme, van de vurige tonen van Mariachi muziek tot de
explosie van smaken in gerechten als mole en ceviche. De natuur is al even dramatisch, uitgestrekte woestijnen gaan over
in weelderige regenwouden en witte stranden aan het turkooizen water van de Caraibische Zee. De mensen zijn warm
en gastvrij, met een diepe liefde voor tradities zoals Dio de los Muertos, waar leven en dood gevierd worden met bloemen,
kaarsen en offerandes. Deze unieke reis laat u van dat alles proeven en beleven. Mexico Lindo!

Brussel > Mexico City U vertrekt vanuit Brussel met
een tussenstop richting Mexico City, de hoofdstad
dewelke is gelegen op 2240m hoogte. Aankomst
dezelfde dag en onze autocar brengt u nadien naar
het hotel Casa Blanca gelegen in het centrum van
Ciudad de Mexico vlak bijde Plaza de Independencia.

Mexico City (o,m,a) Mexico City oftewel Ciudad
de Mexico is met 22 miljoen inwoners een van
de grootste en meest bevolkte steden ter wereld.
Het is een bruisende metropool met een rijke
geschiedenis die teruggaat tot de Azteken, die de
stad oorspronkelijk stichten als Tenochtitlan in
1325. U start het bezoek op de Zocalo, het centrale
plein met de grootste vlag ter wereld, met een bezoek
aan de prachtige kathedraal en het Palacio Nacional
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met de wereldberoemde muurschilderingen van Diego
Rivera dewelke was getrouwd met Frida Kahlo. U
wandelt langs de Templo Mayor, belangrijkste tempel
van de Azteken en pas ontdekt in 1978, om nadien de
prachtige marmeren cultuurtempel van Bellas Artes te
bezoeken. Na een typische Mexicaanse lunch bezoektu
het wereldberoemde antropologisch museum met zijn
enorme collectie aan precolumbiaanse kunstwerken.
Alvorens de dag af te sluiten maaktunogeen wandeling
in het bekende Chapultepec park waar ooit Charlotte
van Belgie als Keizerin van Mexico verbleef. Diner in
hetbekende Cafe de Tacuba restaurant en overnachting
in hotel Casa Blanca.

Teotihuacan-Tlatelolco- Maagd van Guadalupe (0,m,a)
Deze daguitstap brengt u eerst even buiten de stad naar
de Unesco Werelderfgoed locatie van Teotihuacan, een
van de meest indrukwekkende en mysterieuze sites van
Mexico. Eens was het een van de grootste steden ter
wereld waar u langs de Dodenweg de Piramide van de
Maan en de Piramide van de Zon kan bezoeken. Deze
laatste is een van grootste ter wereld en u kan deze zelfs
tot boven beklimmen. Nadien rijden we naar de wijk
Tlatelolco waar het bezoek van de “Plaza de las Tres
Culturas” staat gepland. Dit plein is symbolisch omdat
het drie verschillende periodes van de Mexicaanse
geschiedenis samenbrengt, de precolumbiaanse, de
koloniale en de moderne. Als laatste bezoek aan de
Basilica van Guadalupe, een van de meest bezochte
katholieke pelgrimsoorden ter wereld. Hier staat u
oog in oog met de Maagd van Guadalupe, een van de
meest iconische religieuze figuren in Mexico en de hele
Katholieke wereld. U kunt de nieuwe maar ook de oude
basiliek uit 1700 bezoeken. Na deze onvergetelijke dag
is diner en overnachting terug gepland in Hotel Casa
Blanca.

Oaxaca (0,a) In de vroege ochtend brengt een boeiende
maar lange rit ons vandaag naar de Mexicaanse

culinaire hoofdstad Oaxaca. Na aankomst in het fraaie
hotel Mision de los Angeles, staat een verkenning van
de stad op het programma. U bezoekt de Zocalo, het
centrale plein waar u het dagelijkse Mexicaanse leven
kan aanschouwen. Ook bezoekt U de mooie barokke
kathedraal uit de 16e eeuw . Het hoogtepunt is het
bezoek aan de lokale markt Mercado Benito Juarez
waar we ondergedompeld worden in alle kleuren en
geuren van wat Mexico te bieden heeft. Plek bij uitstek
om wat souvenirs te kopen. Uiteraard wordt de dag in
Oaxaca afgesloten met een culinaire ervaring in het
bekende en heerlijke restaurant La Cocino de Humo,
waar u zult versteld staan van de lekkere en gevarieerde
keuken van Oaxaca.

Tule - Mitla - Hierva al Agua (0,m,a) Vandaag bezoekt
u de mooie en boeiende omgeving van Oaxaca. Eerst
is er een stop bij de Arbol del Tule, de dikste boom
ter wereld die 2000 jaar oud is. Nadien bezoek aan de
archeologische site van Mitla. Dit was een belangrijke
religieuze en culturele plaats voor de Zapoteken en de
Mixteken. Deze mooie site is bekend voor zijn unieke
mozaiek structuren. Nadien gaat de trip naar het unieke
natuurwonder Hierva el Agua. Door het afzetten van
mineralen kan u een versteende waterval bewonderen
gelegen in een fantastisch landschap. Een stop bij een
authentieke Mezcal distillerij mag vanzelfsprekend
ook niet ontbreken. Dit is een traditionele Mexicaanse
sterke drank gemaakt van de agaveplant en waar u soms
ook een worm in de fles kan aantreffen. U kunt er het
artisanaal proces van het maken volgen en natuurlijk
kan u het goedje ook proeven in de verschillende
variéteiten. Het hotel in Oaxaca wacht op ons voor het
diner en een verdiende nachtrust.

Oaxaca - Cancun Airport - Playa del Carmen (0,a) Na
het ontbijt is de transfer voorzien naar de luchthaven
van Oaxaca waar wij een interne vlucht nemen naar
Cancun. Van hieruit gaan we de regio Quintana Roo

en Yucatan kunnen ontdekken, of te wel het tropische
Mexico. Een korte rit brengtons naar het hotel in HM
Playa del Carmen. Deze bekende badplaats aan de
Caraibische Zee is uitgegroeid van een klein vissersdorp
toteen bruisende internationale badplaats die toch zijn
eigenheid heeft weten te bewaren. Het avondmaal is
voorzien in het traditionele restaurant Karens, gelegen
op de bekende 5th Avenida waar u zal genieten van een
fantastische ambiance.

Tulum - Cenote Tortugas (o,m,a) Vandaag ontdekt U
de regio Quitana Roo, waar de Maya’s vroeger hun rijk
hebben uitgebouwd. Een fascinerend volk dat bekend
stond om hun geavanceerde beschaving, denk maaraan
het schrift, de Pyramides, een nauwkeurige kalender en
hun vroege kennis van de astronomie. Tot op heden ten
dage is hun nalatenschap voelbaar. Vooreerst bezoek
aan de archeologische site van Tulum. Deze relatief
kleine maar prachtige Mayasite is idyllisch gelegen op
een klif vlak naast de Caraibische Zee met zijn turkoois
blauwe water en fantastisch mooie stranden. Tulum
betekent muur in de taal van de Maya’s. Binnen deze
ommuurde stad zijn El Castillo en de Tempel van de
Dalende God zeer goed bewaard gebleven. Quintana
Roo staat ook bekend voor zijn Cenotes. Dat zijn
natuurlijke waterputten dewelke door de Maya’s als
heilige plaatsen worden beschouwd. Stop is voorzien
bij de Cenote Casa Tortuga, waar we de lunch nemen
maar ook de mogelijk hebben om te zwemmen in de vier

Cenotes, wat een fantastische ervaring is. Het water is




kristalhelder, omgeven door tropische natuur wat zorgt
voor een serene en mystieke sfeer. Overnachting en
diner in Playa del Carmen.

Playa del Carmen - Xoximilco Park Cancun (o0,a)
Vandaag staat een relax dag in Playa del Carmen
gepland. U kunt genieten van de faciliteiten van het
hotel of u prefereert om wat tijd te spenderen op de
stranden die niet ver van het hotel zijn gelegen. Ook
is het een uitgelezen moment voor de liefthebbers van
shopping in de Quinta Avenida. We hebben voor gans
de groep een zeer speciale avond voorzien in Xoximilco
Park in Cancun waar u kennis maakt met de rijke
cultuur en tradities van Mexico. U maakt een tochtje
op een kleurrijke Trajinera boot door de kanalen terwijl
u geniet van live Mariachi muziek en uiteraard ook van
heerlijke Mexicaanse gerechten. Er is ook een open bar
waar u Tequila en Margherita kan proeven en uiteraard
ook swingend kan dansen. Na deze top avond opnieuw
de overnachting in Playa del Carmen.

Valladolid - Uayma - Cenote IKkkil - Chichen Itza
(o,m,a) Vandaag rijdt naar de provincie Yucatan
waar de eerste stop Valladolid is. Dit is een charmant
stadje, gesticht in 1543 en bekend om zijn koloniale
architectuur, kleurrijke straten en rijke cultuur. Na een
korte stadswandeling kunt u nog even de koloniale
sfeer op het centrale plein opsnuiven. Nadien staat

het bezoek van Uayma op het programma. Dit dorp
is bekend voor zijn impressionante kerk van Santo
Domingo de Guzman dewelke werd gebouwd door de
Franciscanen en wordt beschouwd als de mooiste kerk
van Mexico. U zult versteld staan van de prachtige
gevels van de kerk dewelke een mix zijn van Spaanse
architectuur met Maya invloeden. Na deze portie
cultuur stopt u bij de bekendste en meest spectaculaire
Cenote van Yucatan, namelijk Ikkil. Na de lunch kunt
u Ikkil bezoeken en de onvergetelijke ervaring op doen
door hierin te zwemmen. De trip wordt vervolgd naar
Chichen Itza waar we inchecken in het mooie hotel
Hacienda Chichen dewelke vlak is gelegen is aan de
archeologische site.

Chichen Itza (0,a) Vandaag staat een van de
hoogtepunten van deze reis op het programma , bezoek
aan Chichen Itza, één van de 7 nieuwe wereldwonderen.
U maakt een reis terug in de tijd naar het hart van de
oude Maya-beschaving die kracht en mystiek uitstraalt.
De Pyramide van Kukulcan, een meesterwerk van
architectuur en precisie, zal u met verstomming slagen.
Maar ook de grote balspelbaan, de tempel van de
krijgers, El Caracol en platform van de schedels zullen
uw ziel raken met een diep gevoel van verwondering.
Tijdens de namiddag hebben jullie vrije tijd in het hotel
om alle impressies die Mexico u heeft nagelaten te
verwerken. Diner en overnachting zijn voorzien in het
toffe hotel Hacienda Chichen.

Bezoek Ek Balam - Cancun (0) Tijdens de laatste dag in
Mexicoisdetransfer voorzien van Chichen Itza richting
de luchthaven van Cancun. Maar een laatste verrassing
staat er nog te wachten: de Maya-site van Ek Balam
(Zwarte Jaguar). Deze verborgen parel verscholen in de
jungle, wordt door veel minder toeristen bezocht maar
is even indrukwekkend. Hoogtepunt is het bezoek van
de Acropolis, een Pyramide van waaruit u een machtig
zicht hebt over de groene omgeving. Vervolgens
transfer naar de luchthaven Cancun van waaruit de
terugvlucht richting Belgié vertrekt (Bezoek Ek Balam
is afhankelijk van het uur van de terugvlucht).

Brussel Aankomst in Brussel na deze boeiende reis
naar het veelzijdige Mexico.
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