
Voormiddag:  in de loop van de voormiddag 
komen we aan in Paleis Het Loo. Dit paleis, 
gelegen aan de rand van Apeldoorn was 
de favoriete zomerresidentie van de 
Nederlandse Koninklijke familie. 

Middag: vrij middagmaal in één van de 
eetgelegenheden op het terrein.

Namiddag:  we bezoeken Paleis het Loo 
en beleven een unieke kersttijd. Sfeervol 
verlichte kerstbomen, prachtige decoraties 
en leuke activiteiten brengen je in de  
kerstsfeer. In het paleis zijn de kamers en 
kerstbomen gedecoreerd zoals in de tijd toen 
de koninklijke bewoners er kerst vierden. 
Van het stallenplein tot aan het paleis is het 
een feest van lichtjes en kerstversieringen.

Avond: op de terugweg genieten we van 
een heerlijke broodmaaltijd bestaande uit:                                  
Volkoren-, tarwe- en wit brood, kadetten, 
tarwebollen, krentenbrood roomboter, 
diverse soorten vleeswaren, kaas, diverse 
zoetwaren, huisgemaakte eiersalade, 
onbeperkt koffie en thee.

INBEGREPEN
• Vervoer met luxe autocar
• Inkom Paleis Het Loo
• Broodmaaltijd met koffie & thee
• Begeleiding door een gids
• BTW & wegentaksen

Dinsdag 17 december ‘24 € 83
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Prijs per persoon Opstapplaats D15

Koninklijke kerst op Paleis Het Loo 
NEDERLAND • NIEUW


